Uitvaart

Sommige mensen hebben op papier vastgelegd hoe hun uitvaart eruit moet zien. Anderen
denken daar liever niet over na en laten dit over aan de nabestaanden.
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1. Heb jij je uitvaart al vastgelegd?
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Toelichting:

1
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Dit vinden wij erg belangrijk, zeker ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen. Wij kunnen
wel bepaalde wensen vertellen, maar het is beter voor ons allemaal om het concreet op papier te
zetten, dit geeft rust en duidelijkheid voor iedereen! Overigens: wij kunnen in de loop van ons
leven ook nog bepaalde wensen aanpassen en opnieuw vastleggen!

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk wensen aangegeven, niet alles uitgewerkt

Kinderen of fam denken heel anders dan ik zelf daarom indien kinderen iets om de ouders geven
zullen ze zich daaraan houden. Maar het tegendeel is jammer genoeg waar. al regelmatig
ondervonden.

Omdat mijn partner een militair is, hebben wij dit jaren geleden al moeten doen.

Wel over nagedacht, en met elkaar over gehad

Alleen dat het een crematie wordt en uitstrooi plek

Denk nog niet na over doodgaan!!!!

Echt vastgelegd niet, maar mijn man en kinderen weten wel welke muziek ik wil bijvoorbeeld.

Ik ben er mee bezig maar nog niet helemaal klaar

Ik heb wel aan mijn nabestaande mijn wensen uitgesproken

Ik kan niet om mezelf rouwen. Laten mijn nabestaanden dat maar doen.

Mijn familie weet wel dat ik niet gecremeerd wil worden maar dus begraven. Ik heb dit nog niet
schriftelijk vastgelegd.

Praten er onderling wel over. Weten wel redelijk wat elkaars wensen zijn.

Vaak over nagedacht. De drempel nog niet genomen". Vertrouwen, dat het toch wel geregeld
wordt."

We zijn nog gezond [hoop ik] als ik een ongeneeslijke ziekte zou hebben, zou ik dat gaan regelen.
Wel doorgesproken

Een deel heb ik uitgesproken. Mocht ik nu plotseling komen te overlijden mogen mijn dierbaren
kiezen wat ze doen.



3 Enigszins, wel alvast adressen verzameld. Twijfel nog teveel over wat en hoe.
3 Gedeeltelijk, qua muziek.

2. Waar zou je voorkeur naar uitgaan: begraven of

cremeren?
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Toelichting:

1
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Begraven op een natuurbegraafplaats

Mijn man ligt al begraven en mijn kinderen hebben graag dat ik t,z,t, daarbij zal liggen

Natuur begraven

Wij zijn beiden natuurliefhebbers en zodoende keren wij het liefste terug in de schoot van
Moeder Aarde!

De kinderen hebben niet veel op met een kerkhof.

Geen verplichting meer om naar het kerkhof te gaan, want ik denk, dat het een last wordt
Geen zorgen meer over het graf door de kinderen

Ik ben alleenstaande en wie gaat er nog voor mij zorgen later? lekker in een potje met een foto
erbij. altijd herkenbaar wie er in dat potje zit. niemand hoeft voor mij te zorgen na mijn dood.
Ik weet wat voor belasting het kan zijn voor kinderen om graven netjes te onderhouden vooral als
men niet meer dicht in de buurt woont.

Ben nog aan het twijfelen voorkeur gaat nu uit naar begraven

De achterblijvende familie mag beslissen. Zij moeten ermee verder.

Kinderen mogen beslissen

Mijn nabestaanden moeten vooral doen wat voor hun op dat moment het beste is. Wat hun
nodig hebben om goed verder te kunnen.

Mijn nabestaanden mogen wat mij betreft kiezen maar als ik oud zou worden dan liever
cremeren. Een graf wat niet verzorgd wordt vind ik verschrikkelijk om te zien vandaar.

Mijn vrouw is al begraven, maar mij 4 kinderen moeten daar maar over beslissen. |k zeg altijd: “Je
kunt beter goed voor de levenden zijn als voor de doden’

Mogen de nabestaande beslissen

Wat mijn nabestaanden het prettigste vinden



3. Heb je een testament?
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Toelichting:

1 Dezelfde beslissing als bij het vastleggen van je laatste wil: het is fijn om je persoonlijke
mening en wil duidelijk te kunnen maken op het gebied van bedeling. Bijvoorbeeld welke
sieraden, meubels, boeken en waardevolle herinneringen naar een bepaalde persoon of
instelling gaan.

1 Ja, maar dat heeft eigenlijk geen waarde meer, omdat het door het overlijden van mijn vrouw
is achterhaald.

1 Jazeker, als je kinderen hebt MOET je een testament opmaken. Zorg dat de voogdij altijd
geregeld is.

4 Persoonlijk.

Op 2 november is het Allerzielen, een dag waarop van uit de rooms-katholieke traditie
overledenen worden herdacht.

4. Sta jij stil bij Allerzielen?
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Toelichting:
1 Alleen dat ik er even aan denk. Geen kerkbezoek, of grafbezoek.
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Het wordt vooral door je omgeving verwacht dat je er bij stil staat.

Ik denk op mijn moment aan de overledene die ik mis

In gedachten. in herinnering

Ja, mijn ouders liggen begraven op het kerkhof.

Mijn schoonmoeder is overleden, en wij moeten zingen in de kerk (ik ben bij een zangkoor)

MIJN ZUSJE,VADER EN MIJN MAN. VERDER NIET

Niet zozeer vanuit religieuze oogmerk maar meer dat deze datum een streven is om het graf van
ons dochtertje * winterklaar® te hebben.

Zal er wel aan denken, maar zal niet direct een kerkhof of dienst bezoeken

Als je alleen met Allerzielen bij de doden moet stilstaan vindt ik niet goed. dit kan het hele jaar en
niet alleen met Allerzielen.

Ben geen katholiek

Ben niet katholiek opgevoed. Vind het wel een mooie traditie, omdat alles op het kerkhof weer in
orde wordt gebracht.

Ben Protestant. Worden de overledenen die het afgelopen jaar zijn overleden herdacht tijdens een
kerkdienst. Meestal in de maand november maar dat hoeft niet. In ieder geval niet op een vaste
datum.

Ik sta er niet bij stil. Maar waarschijnlijk valt het woord die dag vast wel ergens en denk je toch
terug aan je dierbaren die er niet meer zijn.

Ik sta regelmatig stil bij de overledenen. waaronder mijn zoon.

Door katholieke opvoeding denk ik er wel aan en zorg ik dat op het kerkhof de graven van mijn
dierbaren netjes zijn. maar zeker niet deelnemen aan processie over het kerkhof.

Om mensen te herdenken hoeft het voor mij geen Allerzielen te zijn .

Soms wel.

ik ga niet speciaal op 2 november mijn dierbare herdenken. Dit is niet mijn manier, en wordt door
veel mensen ook nog gedaan omdat het vanuit de kerk moet en dus zo hoort. Dit is niet mijn ding.
Ik doe het op mijn manier en wanneer ik dit wil

Ja maar op mijn eigen manier.



